Uit het dagboek van Ali B.

Vandaag gaan we naar een volkswijk buiten het centrum van Dakar.

We bezoeken een koranschool met 110 kinderen. De koranleraar heeft zelf 12 kinderen, 35 kinderen komen van het platteland en de rest van de kinderen komt uit de buurt. Deze kinderen volgen alleen de koranlessen en gaan daarna weer naar huis.

We komen in een n iet goed onderhouden ruimte. De kinderen zijn supervrolijk, maar leven wel in hele slechte omstandigheden. De kinderen beginnen spontaan voor ons te zingen. Ik krijg er kippenvel van.

De koranleraar legt ons uit dat hij geen hulp krijgt van de regering. Van de ouders van de kinderen krijgt hij ook geen hulp. Daarom moet hij de kinderen laten bedelen. Ze bedelen niet om geld, maar om voedsel. 

Er zijn koranleraren die op deze manier zelf heel rijk worden van de bedelende kinderen. Deze koranleraar vertelt dat hij daar niet aan meedoet.

Daarna gaan we naar zijn huis. Hij leeft heel arm. Het stinkhokje van de leraar is niet groter dan de badkamer bij mij thuis en er moeten 25 kinderen in slapen! Zij slapen op de grond. Zonder matras. Er is geen wc. Er is ook geen douche. Maar toch ziet iedereen er gelukkig uit. Iedereen lacht en de kinderen zijn supervrolijk.

In een woonwijk van een groep rappers uit Senegal ontmoet ik Moussa (8 jaar). Hij is weggelopen bij de koranleraar, omdat hij veel te hard moest werken. Moussa vertelt dat hij na de koranlessen hele dagen op het land moest werken. Hij werd heel vaak geslagen. Daarom besloot hij om te vluchten.

Ik sprak ook met de vader van Moussa. Daar werd ik helemaal niet goed van. De vader vertelde mij dat hij aan het sparen is, zodat Moussa weer naar de koranleraar kan gaan. Ik vroeg hem: ‘warom doet u dat? U weet toch dat de leraar kinderen slecht behandeld?’ De vader legde mij uit dat het voor hem belangrijk is dat Moussa de koran leert. Ik vroeg hem waarom hij hem dan niet zelf de koran leert. De vader vindt dat niet de juiste methode.


Die man is zo dom! Ik werd er zelfs boos om. Ik legde hem uit dat de koran gratis en voor niets aan de mensheid is gegeven. En dat dit niet gedaan is zodat een koranleraar er geld aan kan verdienen door kinderen te laten bedelen. Maar helaas kon ik niet tot hem doordringen. Het doet mij echt pijn dat dit jongetje straks weer de straat op moet.

Op het dak van de rapgroep voel ik me een stuk beter. De jongens maken supermooie muziek. Ze zingen en rappen over de problemen in Senegal, maar stralen toch veel positiviteit uit. De rappers vertellen mij dat zij ook ooit bij koranleraren waren. Maar dat ze het niet eens zijn met het systeem en hun kinderen daarom zelf de koran gaan leren. Hoe kunnen ze ondanks alle ellende toch zo tevreden zijn? Ze vertellen ons dat dit de kracht is van het Afrikaanse volk. 

Ze hebben een hard bestaan, maar ze blijven vrolijk en gelukkig. Dat is de kracht van de zon.

Leesvragen bij het dagboekfragment van Ali B

1 
Bij wat voor school gaat Ali B. op bezoek in Dakar?

2 
Welke kinderen bezoeken de school?

3 
Hoe wordt Ali. B door de kinderen ontvangen?

4 
Hoe komt de koranleraar volgens zijn eigen verhaal aan zijn salaris?

5 
Wat wordt Ali B. duidelijk na de ontmoeting met het jongetje van 8 jaar?
6 
Hoe reageert de vader van het jongetje?
7 
Welk voorstel doet Ali B. aan de vader?
8 
Waarom wordt Ali B. zo boos op de (vader en de) Koranleraar?
