Groep 1
tekstfragment bij ballade 1A en 1B

Zo af en toe hoorde Jakob wat over zijn broer Esau. Die maakte het uitstekend. Hij werd de baas over het land Edom aan de overkant van de rivier de Jordaan. Bovendien waren de kinderen van Esau allemaal stamhoofden. Esau had zijn plek in Edom gevonden. ‘Straks worden zijn zonen nog koning ook,’ dacht Jakob wel eens jaloers. Hem was het allemaal niet zo voor de wind gegaan. Geen stukje grond in Kanaän was van hem, behalve het grof van zijn vader. En zijn zonen waren gewone herders. Jozef was nog jong, zeventien jaar. Hij droomde ervan dat Jozef belangrijk zou worden en hij gaf hem een mooie jas, gemaakt van allemaal gekleurde lapjes stof. ‘Hij lijkt zo wel een prins,’ zei hij tegen zijn zonen als Jozef die jas droeg. De broers waren stik jaloers op Jozef. Ze haatten hem en probeerden hem onder de duim te houden. Ze gaven hem allemaal vervelende klusjes te doen. Hij mocht eens denken dat hij de belangrijkste was als zoon van Rachel, de lievelingsvrouw van hun vader. Ze lieten hem bijvoorbeeld het vee hoeden samen met de zonen van de bijvrouwen. Ze keken zelf neer op die jongens en ook Jozef vond het helemaal niet leuk. Daarom briefde hij alle slechte dingen van zijn broers aan vader Jakob door. Daar kwam nog iets bij. Jozef droomde ’s nachts vaak en daar praatte hij over met zijn vader. Jakob was heel geïnteresseerd. Hij zei tegen Jozef. ‘Dat heb je vast van mij. Ik droomde vroeger ook heel vaak. Ik heb je toch wel eens verteld dat ik in Betel droomde van die trap naar de hemel? En het bijzondere is, dat die dromen iets met God te maken hebben.’ Het leek wel of de dromen van Jozef steeds mooier werden. Hij droomde bijvoorbeeld dat hij met zijn broers bezig was met de oogst. Ze maaiden het koren en bonden dat in schoven. Maar opeens bewogen de schoven. Ze gingen in een kring rondom een schoof van Jozef staan en ze maakten allemaal een diepe buiging. Jozef vertelde het aan zijn broers en die werden toen helemaal nijdig. 

Het is je wel in je bol geslagen met die jas van jou,’ zeiden ze woedend. ‘Volgens ons denk jij echt dat je koning bent.’ Het werd nog erger toen hij aan zijn broers vertelde dat hij van de zon en de maan had gedroomd. En hij had elf sterren geteld. ‘Het is echt waar,’ zei hij tegen zijn vader, ‘ik droomde dat de zon, de maan en die elf sterren voor me bogen.’ ‘Nu maak je het wel erg bont,’ antwoordde zijn vader. ‘Hoor eens goed: de zon en de maan zijn halve goden in dit land. En goden buigen niet voor mensen, begrijp je wel? En dat doen je vader, je moeder en broers ook niet voor jou.’ ‘Ja maar, u zei dat dromen iets met God te maken hadden,’ sputterde Jozef tegen. ‘En ik heb het echt gedroomd.’ De broers waren jaloerser dan ooit. Maar Jakob, hij bleef erover nadenken. Het liet hem niet meer los. 

Tekstvragen

1. 
Wat droomde Jozef?

2. 
Hoe reageerden zijn vader en zijn broers op zijn dromen?

3. 
Waarom zijn ze jaloers op Jozef?

