Ontmoeting tussen Jakob en Esau

(Genesis 32-33)

Jakob verheugde zich erop om zijn geboorteland weer terug te zien. Maar tegen de ontmoeting met zijn broer Esau zag hij verschrikkelijk op. Zou Esau nog steeds kwaad zijn? Zou hij Jakob nog steeds willen vermoorden?

Voordat hij de grensrivier overstak bedacht Jakob een plan. Uit zijn bezittingen zocht hij een groot geschenk bij elkaar voor zijn broer. Tweehonderd geiten en schapen. En ook nog een aantal kamelen en runderen. Al deze dieren stuurde hij voor zich uit, in drie groepen. Er ging een knecht met elke groep mee.

Hij zei tegen de knechten: “Als je mijn broer Esau tegenkomt, zeg hem dan: 'Deze dieren zijn een geschenk van je broer Jakob. Hij zelf komt straks ook, met zijn familie'.”

Want, dacht Jakob, als Esau deze geschenken aanneemt zal het moeilijk voor hem zijn om woedend te blijven. Nadat Jakob als laatste de rivier was overgestoken zag hij Esau al aankomen, met een grote groep mannen bij zich! 

Toen verdeelde Jakob zijn kinderen: dié hoorden bij Lea, en dié bij Rachel. De anderen bij de beide slavinnen. De meisjes en hun kinderen liet hij voorop lopen. Daarachter kwam Lea met haar kinderen. En dáárachter Rachel met Jozef. Want van die twee hield Jakob het meest. Zelf liep hij voor hen uit. Buigend naderde hij tot vlak bij zijn broer. 

Maar... Esau kwam hem tegemoet lopen! Hij sloeg zijn armen om Jakobs schouders, en omhelsde hem! En geen van beiden konden ze hun tranen bedwingen. Toen keek Esau op. Hij zag al die vrouwen en kinderen. Verwonderd zei hij: “Wie zijn dat allemaal?”

Jakob zei: “Dat zijn de kinderen die God mij heeft willen geven.” 

Nu kwamen ook de slavinnen met hun kinderen naar voren. Ze maakten een diepe buiging. Tenslotte kwam Lea met haar kinderen. En eindelijk Jozef, met zijn moeder Rachel. 

Toen keek Esau zijn broer onderzoekend aan: “Wat moesten al die dieren toch, die ik tegenkwam? Wat was je van plan met al dat vee?” 

Zonder aarzelen antwoordde Jakob: “Dat mijn broer Esau weer goed op me zou worden, misschien.”

Maar Esau zei: “Ik heb immers zelf genoeg van alles. Laat wat van jou is toch van jou blijven. Ik hoef dat niet te hebben!”

“Ik wil graag dat je mijn geschenk aanneemt, Esau! Dan pas weet ik dat je weer goed op me bent. Neem mijn geschenk toch aan!” 

Jakob drong aan en Esau gaf tenslotte toe. 

Daarna stelde Esau voor: “Laten we nu opbreken en verder gaan. Ik wil graag met je mee optrekken.” 

“Nee, laten we dat nu niet doen,” zei Jakob. “Je weet dat al die kinderen nog veel te klein zijn voor een echte dagmars. En dan heb ik het nog niet over al die schapen die lammeren hebben. Je weet zelf hoe het is: jakker je ze te veel af, dan kan het gebeuren dat ze doodgaan! Ga jij nu maar alvast vooruit. Ik kom dan op mijn gemak achter je aan, in het tempo dat de kinderen en de dieren kunnen bijhouden.”

“Goed,” zei Esau, “we zullen elkaar heel gauw weer zien.”

Daarna keerde Esau terug naar zijn woonplaats Seïr. Maar Jakob trok naar Sukkot, waar hij als kind had gewoond. Zo woonde Jakob weer in het land van zijn vader.
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