Wie ben ik echt?

Ik ben de dochter van m’n ouders,

dat meisje met dat lange haar.

Maar als je denkt mij dus te kennen,

zeg ik: “Welnee, dat denk je maar.”

Ik ben de lolbroek op de sportclub.

Ze vinden mij een toffe griet.

Dat is een stukje van mijn wezen,

maar wie ik echt ben weet je niet.

Je weet niet waar ik over pieker.

Je ziet niet mijn onzekerheid.

Ik schaam me, maar weet jij waarover?

Je ziet alleen die leuke meid.

Wie ben ik echt? Da’s niet te zeggen.

Ik ben nog naar mezelf op zoek.

Maar als je mij wilt leren kennen,

ben ik voor jou een open boek.

Uit: Een zoutkorrel voor elke dag

