Brugger

‘Ik ben 13 jaar. Sinds enkele weken zit ik op Het Wessingerland, een school voor het vmbo. Wat die letters precies betekenen, weet ik nog niet. Ik merk wel dat het hier heel anders is dan op de basisschool. Daar was ik de oudste, hier de jongste. Daar voelde ik me soms heel stoer, hier zeggen ze ‘brugbig’ tegen me. Daar had ik wel eens een grote mond tegen m’n meester, hier durf ik niet zo veel te zeggen. 

Wat ik raar van mezelf vind, is, dat ik op school soms anders ben dan thuis. Thuis kan ik heel druk zijn en durf ik alles te zeggen. Op school houd ik liever mijn mond. Ik heb nog geen vraag gesteld. Ik ben bang dat ik dan iets stoms ga zeggen. Komt dit vaker voor, en gaat dit vanzelf weer over? Soms heb ik het er heel moeilijk mee, dus zou ik graag vlug een antwoord willen hebben.


Marcel

(Ingezonden brief uit een Jongerenblad)

