Verliefd, verloofd, getrouwd
(Jakobverhaal 3)

Jakob had wekenlang gereisd toen hij in de buurt van Haran bij een waterput kwam. Er zaten herders bij, die niet van plan leken veel te zeggen. Jakob hoopte op een beetje aan​spraak. 'Waar komen jullie vandaan?' 'Uit Haran,' zeiden ze en zwegen weer. 'Kennen jullie daar ook een zekere Laban?' vroeg hij. 'Kennen we,' zeiden ze nors. Meer niet. 'Hoe gaat het met hem?' hield Jakob dapper vol. 'Draai je maar even om, dan kun je zien hoe het met hem gaat. Daar komt net zijn dochter Rachel aan.' In de verte zag hij een meisje aankomen met een kudde. 'Waarom geven jullie je dieren geen water en gaan jullie de wei weer in? Het is nog vroeg in de middag.' 'Dat gaat hier zo niet,' snauwde een van de herders. 'De steen die op de put ligt is veel te groot. Die moet je er met een paar man afhalen. Dat doen we hier als broeders met elkaar. En daar hoor jij niet bij.' Iedereen keek weer voor zich uit. Jakob had niet zoveel belangstelling meer voor de herders. Des te meer voor de herderin, die er juist aankwam: Rachel. Zodra Rachel met haar schapen bij de put was aangekomen, liet Jakob zien wat hij waard was.

Voor de stomverbaasde herders en onder de bewonderende blikken van Rachel tilde hij in zijn eentje de steen van de put en zei tegen Rachel: 'Je schapen zullen wel dorst hebben en jij lust vast ook een slokje water. Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Jakob, de zoon van Rebekka, de zus van je vader; dus een volle neef van je.'

Rachel begon te glimlachen en Jakob gaf haar een zoen. Ze werd er helemaal verlegen van en maakte zich uit de voeten. Thuis riep ze tegen haar vader Laban: 'Er zit een vreemde man bij de put en hij is nog familie van ons ook.' Laban rende naar de put en viel Jakob in de armen. Hij kuste hem. 'Je kunt wel zien dat je familie bent, je bent sprekend je moeder.'

Eenmaal onder dak zei Laban tegen Jakob: 'Je moet hier niet de hele dag rondhangen. Er is werk genoeg voor een goede kracht als jij. Maar het hoeft natuurlijk niet voor niets. Wat wil je verdienen?'

Jakob dacht even na. Laban had twee dochters, Lea en Rachel. Lea had warme ogen, maar Rachel vond hij helemaal mooi. Hij was verliefd op haar. Hij zei: 'Ik zou graag trouwen met Rachel, al moet ik zeven jaar voor haar werken.' 'Geen bezwaar,' antwoordde Laban droogjes. 'Beter jij dan een ander. En omdat het een meisje van stand is, krijg je haar slavin er ook bij.'

Jakob bleef zeven jaar werken bij Laban. De tijd vloog om en toen het zover was, werd de bruiloft geregeld. Het werd een prachtig feest met een stralende bruidegom en bruid, al konden de gasten haar gezicht niet zien. Maar zodra het donker was, nam Laban de bruid, zijn oudste dochter, mee en bracht die naar Jakob. Toen hij de volgende morgen wakker werd, zag hij pas wat er aan de hand was: hij had bij Lea geslapen. Woest was hij.

Maar Laban maakte zich niet druk. Hij zei alleen maar een beetje pesterig: 'Misschien is het bij jullie thuis anders en gaat het jongste kind voor zijn beurt. Maar nu is dat niet zo. Hier gaat de oudste voor de jongste. Je wilt toch zeker niet over bedriegen praten, hoop ik? Maak je niet druk. We hebben nog een week feest voor de boeg en aan het eind van de week krijg je Rachel erbij. Als je tenminste nog bij me in dienst blijft. Zeven jaar, hadden we afgesproken, nietwaar?' Jakob kon alleen maar toegeven. Nu had hij twee vrouwen en twee bijvrouwen. Maar hij hield van Rachel.

Jakob kreeg tien zonen. Lea was het liefst moeder van zeven zonen geworden. Ze haalde dat net niet: ze kreeg zes zonen en een dochter. De bijvrouwen werden allebei moeder van twee zonen. Alleen Rachel, de lievelingsvrouw van Jakob, bleef lange tijd kinderloos.
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