Groep 3
tekstfragment bij ballade 3A en 3B

In Egypte werd Jozef doorverkocht aan Potifar. Die was in dienst van Farao en speciaal belast met het gevangeniswezen. Daar zat Jozef nu: in een vreemd land en tussen mensen die een brabbeltaal spraken. Maar wat Jozef ook deed, het lukte allemaal. ‘God is met mij,’ dacht hij, ‘zelfs in een land als dit, waar geen slaaf levend uitkomt. Ik merk aan alles dat hij er is.’ Potifar was erg te spreken over Jozef. Sinds Jozef er was, leek het wel of het werk veel beter liep. Bovendien vond hij zijn nieuwe slaaf erg aardig. Hij gaf hem allerlei leuke klusjes te doen en het duurde niet lang meer of Potifar maakte zich nergens meer druk om. Toen ze hem voor iets heel belangrijks kwamen storen tijdens het eten, zei hij met volle mond: ‘Zie je niet dat ik druk bezig ben? Ik zit te eten, vraag het maar aan Jozef, die weet het wel.’ Zo ging het steeds. Jozef kwam ook in de privé-vertrekken van het huis. Op een dag lag de vrouw van Potifar een beetje uitdagend op de bank. Ze zei: ‘Heb je geen zin om even naast me te komen zitten?’ Jozef schrok. Hij durfde geen nee te zeggen, maar ze ging meteen verder: ‘Kom toch lekker hier liggen, dan vrijen we een beetje.’ ‘Maar mevrouw,’ zei Jozef beleefd, ‘dat kan ik niet doen. Ik ben niet de baas in dit huis, al lijkt dat wel zo. Dat is uw man. En ik ben ook niet met u getrouwd. Uw man vertrouwt me helemaal en God...’ ‘Hou toch op,’ riep ze en ging boos de kamer uit. Maar de volgende dag lag ze daar weer te lonken op de bank en ze riep: ‘Jozef, weet je het wel zeker, kom je niet even bij me?’ Maar Jozef gaf geen kik. Op een dag was Potifars vrouw het spuugzat. Wat dacht zo’n slaafje wel. Zij was hier de bazin en dat zou ze laten merken ook. Toen er even niemand was, greep ze Jozef bij zijn jas en riep: ‘Hier jij, doen wat ik zeg, ik wil dat je bij me komt liggen.’ Jozef rukte zich los en vluchtte het huis uit. Zijn jas liet hij in de kamer achter. Hij was nog niet weg, of de vrouw van Potifar begon te gillen: ‘Help, help, Jozef randt me aan.’ Van alle kanten kwam er personeel aangerend. De vrouw van Potifar deed erg haar best om er geschrokken uit te zien. ‘Dat komt ervan,’ riep ze half huilend, ‘ik had nog zo tegen Potifar gezegd: “Neem geen Hebreeuwse slaven in dienst”, en moet je nu eens kijken, trekt die slaaf zomaar zijn jas uit en wil hij bij me komen liggen.’ Ze liet de jas aan iedereen zien. En inderdaad: het was Jozefs mantel. ‘Dat kost Jozef de kop,’ zeiden ze zachtjes tegen elkaar. ’s Avonds kwam Potifar thuis. Ze vertelde het verhaal in geuren en kleuren. Potifar wist niet precies wat hij ervan denken moest. Hij kon natuurlijk zijn vrouw niet afvallen met iedereen erbij. Hij moest er nog een nachtje over slapen en om geen domme dingen te doen, gooide hij zijn vertrouwde slaaf in de koninklijke gevangenis. Dan kon hij er altijd nog op terugkomen. Daar zat Jozef, tussen mensen die iets verkeerds bij Farao hadden gedaan. Hij ging maar een beetje helpen en de chef van de gevangenis vond hem wel geschikt. Bovendien had Potifar een goed woordje voor hem gedaan. De chef liet Jozef allerlei plezierige werkjes opknappen. En als mensen hem iets vroegen stuurde hij hen naar Jozef door. Ze hadden nog maar een paar woorden gezegd, of hij riep al: ‘Vraag het maar aan Jozef.’ En tegen Jozef zei hij: ‘Jozef, sinds jij hier bent loopt alles gesmeerd. Net of je bij je God een streepje voor hebt. Wij boffen maar met je.’ 

Tekstvragen

1. 
Aan wie wordt Jozef in Egypte verkocht?

2. 
Welke taken krijgt Jozef in zijn huis?

3. 
Wat wordt er gezegd van Jozefs uiterlijk?

4. 
Welk bewijsstuk had de vrouw die hem wilde verleiden?

