Weer thuis
(Jakobverhaal 4)

Hoe dichter Jakob bij huis kwam, hoe stiller hij werd. 'Vind je het niet fijn om naar huis te gaan?' vroeg Rachel.

'Ik ben nergens liever dan in Kanaän' zei hij. 'Maar daar is ook mijn broer, Esau en van hem heb ik weinig goeds te verwachten.' 'Je kunt dat beter eerst uitpraten,' vond Rachel. Dat leek Jakob een goed idee en hij stuurde een paar knechten als boodschappers vooruit. 'Je moet tegen Esau zeggen dat er met mij te praten is over een flinke vergoeding.' De mannen gingen op weg, maar kwamen vlugger terug dan Jakob had gedacht. 'Esau is al onderweg naar jou toe en hij heeft een leger van zo'n vierhonderd man bij zich,' vertelden ze. Jakob schrok. 'Wat zei Esau?' wilde hij weten. 'We hebben hem niet echt gesproken. Hij riep alleen: "Zeg maar dat ik eraan kom".'

Toen was Jakob helemaal ongerust. 'We moeten redden wat er te redden valt,' zei hij tegen Rachel. 'We verdelen alles in twee groepen; pakt Esau de ene groep, dan kan de andere nog wegkomen. En we sturen een kudde van verschillende dieren als een geschenk vooruit. Als Esau dat cadeautje heeft ontvangen, is hij misschien al minder kwaad.'

Jakob was nog maar net uitgepraat met Rachel, of daar kwam Esau in de verte aan. Hij had een heel leger bij zich, dat kon je wel zien aan de stofwolken. Jakob zette zich schrap. Wat moest hij nu? Zijn vee kon hem niet zoveel schelen, wel zijn vrouwen en kinderen. Vooral Rachel met de kleine Jozef. Die zette hij helemaal achteraan, want die wilde hij voor geen prijs missen. Zelf ging hij voor iedereen uit, Esau tegemoet. Hij was doodsbang, maar hij maakte er een complete koninklijke ontvangst van. Toen Esau zo dichtbij gekomen was dat hij Jakob kon zien, zag hij dat Jakob een paar passen deed, een diepe buiging maakte, met zijn neus naar de grond en dan weer een paar stappen liep, om weer zo'n mooie buiging te maken. En dat maar liefst zeven keer. Maar Esau sprong van zijn kameel, rende op hem af en riep: 'Ha die Jakob, wat doe jij... raar!' Hij viel hem om de hals en kuste hem. Hij hield hem zo stevig vast dat Jakob het even benauwd kreeg. Maar Esau praatte alweer verder. 'Je moet je broer maar even voorstellen aan die vrouwen en kinderen van je. Het zijn er nogal wat.'

'God heeft me bijzonder gezegend,' antwoordde Jakob. Alle vrouwen en kinderen maakten een plechtige buiging voor Esau. Toen Rachel en Jozef aan de beurt waren, zei Jakob: 'Dit is Jozef, mijn lievelingskind.'

Esau knikte. 'Onderweg kwam ik een hele groep slaven tegen met een kudde dieren bij zich. Ze zeiden dat ze bij jou hoorden. Ik dacht even dat het een leger was,' zei Esau lachend. 'Dat was een cadeau voor jou.'

'Een cadeau?' vroeg Esau verbaasd, 'ik heb al zoveel, grote broer van me.'

'Ik heb alles al,' zei Jakob, 'en je zou me een groot plezier doen als je het van me aannam. Ik kan je nu ook weer recht in de ogen kijken. En jij kijkt me ook zo bijzonder aan, net of... nou ja...'

Jakob stopte even.

'Als je zo aandringt neem ik het wel mee,' zei Esau beduusd. 'Maar weet je wat, ik blijf bij je, dat hoort toch bij broers?' Jakob schrok. Wat moest hij met Esau? Hij was blij dat Esau zich vriendelijk had gedragen, maar hij zag het helemaal niet zitten om met hem samen te wonen. Bovendien was het land Kanaän daarvoor veel te klein. Hij dacht snel na. 'Wat ontzettend aardig van je, Esau. Maar dat moesten we maar niet doen. Jij en je mannen zijn razendsnel, maar mijn kleine kinderen en de jonge dieren van mij zijn niet vooruit te branden. Dat past helemaal niet bij jou.'

Esau vond ook dat het niet zo vlug ging. Hij stelde nog voor wat mannen achter te laten om Jakob te beschermen, maar die vond zelfs dat helemaal niet nodig.

Jakob bedacht een smoesje: 'Weet je wat? Als ik straks in Kanaän woon, kom ik gewoon een keer bij je op bezoek, afgesproken?' Esau vond dat een prima idee en hij nam ontroerd afscheid.
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