De oudste en de jongste

(Jakobverhaal 1)

Isaak, de zoon van Abraham en Sara, kreeg geen kinderen. Rebekka en hij wilden ze graag, maar je kunt nu eenmaal geen kinderen nemen.

Isaak bad steeds om een kind. Hij was al zestig jaar. Gelukkig zei Rebekka op een goede dag tegen hem dat ze in verwachting was. Ze was niet zomaar zwanger: ze verwachtte een tweeling. Als Isaak 

's avonds zijn hand op haar buik legde, zei hij steeds: 'Ze gaan geweldig tekeer, die liggen geen minuut stil.' 'Het is net of ze de hele dag ruzie maken,' zei Rebekka. 'Ik hoop maar niet dat het straks ook zo zal zijn.'

Toen de eerste van de twee geboren werd, bleek het een jongen te zijn. Hij zat helemaal onder het rode haar. 'Moet je nou eens kijken,' zei de vroedvrouw tegen Rebekka. 'Nummer twee komt er meteen achteraan, ook een jongen; hij heeft zelfs de hiel van zijn broertje vast. Tjonge jonge, het lijkt wel of ze haast hadden en dat hij zijn broer op de hielen zat. Maar die rooie is echt de oudste. Die heeft het gewonnen.' 'We noemen de oudste Esau en de jongste Jakob,' besliste Isaak 's avonds. 'Jakob betekent "hij houdt de hiel vast".' 'Het lijkt me meer een hielenlichter,' zei een knecht. Maar daar kon niemand om lachen.

Isaak vond die roodharige baby prachtig. Hij zat steeds met hem in zijn armen. 'Jij bent mijn oudste, jij wordt de nieuwe baas in huis. Jij mag straks met mij het veld in.' Maar Rebekka had meer met de jongste, met Jakob.

Toen de jongens groter werden zag je nog meer verschillen. Esau was niet thuis te houden. Hij zat altijd in het veld en was het liefst op jacht. Isaak vond dat prachtig, want hij was gek op wild. 'Daar zat tenminste smaak aan,' vond hij. Maar Jakob bleef liever bij de tent. Rebekka hield van Jakob en hij was vaak bij haar. Ze had hem ook de lekkerste soep leren koken. Linzensoep was zijn specialiteit.

Op een dag kwam Esau doodmoe thuis. Hij rook de geur van soep en ging achter zijn neus aan. Daar trof hij Jakob, al roerend in zijn pan soep. 'Geef me van dat rode, dat rode daar,' riep hij. Jakob gaf geen kik en roerde door. 'De rooie wil wat van dat rode?' vroeg hij pesterig.

'Zeur niet, geef me je soep,' schreeuwde Esau.

'Ho, ho, dat gaat zomaar niet,' zei Jakob. 'Laten we wel wezen. Jij bent de oudste in huis en jij hoort je een beetje te gedragen, nietwaar? Maar je kunt tegen mij ook zeggen: "Wees jij voortaan maar de oudste". Is dat geen goede afspraak?'

De geur van de rode linzen werd ondraaglijk voor Esau. 'De oudste, wat kan mij het schelen om de oudste te zijn. Ik heb al die stomme namen moeten leren van onze voorvaders en ik heb al zo'n hekel aan geschiedenis. Weet je wat die voorvaders allemaal deden: ze gingen dood. Meer deden ze niet. Goed, jij mag mijn eerstgeboorterecht hebben. Gaan doen we allemaal een keer. We gaan allemaal dood, ik ook. En geef me nu maar van die soep.'

'Dat kun je nu wel zeggen,' zei Jakob voorzichtig, 'omdat je honger hebt. Maar hoe weet ik dat je het echt meent? Je moet het zweren!'

'Prima,' riep Esau. 'Ik zweer het je.'

Toen viel hij aan op de linzensoep en op het brood. Hij was wel de eerstgeborene, maar het kon hem eigenlijk niks schelen.
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