Groep 5
tekstfragment bij ballade 5A en 5B

Dit verhaal kun je nalezen in Genesis 41: 1-36. Hieronder zie je hetzelfde verhaal staan uit de Groeibijbel en je kunt hetzelfde fragment ook nalezen op www.opverhaalkomen.nl

Het was alweer twee jaar geleden dat Farao de opperschenker had vrijgelaten. Alles ging zijn gewone gang, totdat op een nacht de koning van Egypte droomde. Hij zag iets heel moois voor zich: de rivier de Nijl. Van iets mooiers kan een Farao niet dromen. Er kwamen zeven dikke koeien uit het water, alsof het nijlpaarden waren. Ze klommen op de oever en begonnen te grazen. Gras genoeg. De Nijl zorgt ervoor dat het altijd groen is in Egypte. Toen kwamen er nog eens zeven koeien uit de Nijl opduiken. Broodmager. Ze klommen ook op de kant en in plaats van dat ze gras aten, vraten ze die zeven dikke koelen op. Farao schrok even wakker, maar dommelde weer in. Zijn droom was nog niet voorbij. Nu droomde hij van een vreemd soort koren. Hij zag één halm met wel zeven aren eraan en die zaten tjokvol graankorrels. Tevreden knorde Farao: ‘Egypte, Egypte, wat ben je toch mooi.’ Maar meteen erna schoten er zeven dunne aren op die de zeven dikke verslonden. Nu kon Farao niet meer slapen. Hij liet meteen alle geleerden en wijze mensen van Egypte bij zich komen. Ze stonden nog een beetje slaperig voor zijn troon toen Farao vertelde wat hij gedroomd had. ‘Nou, kom eens op, wat heeft dat te betekenen? Twee dromen die op elkaar lijken, dat moet iets belangrijks zijn.’ ‘Tja,’ zei een geleerde en schraapte zijn keel. ‘Tja, ja, het is heel interessant, zoals u zegt, uitzonderlijk boeiend.’ Farao werd zo boos dat hij riep: ‘Stelletje onbenullen, ik betaal jullie niet om hier een beetje nietszeggend te staan kuchen. Jullie zijn ontslagen.’ Ze maakten dat ze wegkwamen voor Farao iets ergers zou bedenken. De opperschenker, die gauw wat inschonk om Farao tot rust te brengen, fluisterde: ‘O koning, ik zou er niet over zijn begonnen als u niet gedroomd had. Maar toen ik twee jaar geleden samen met de opperbakker in de gevangenis zat – ik wil er eigenlijk niet aan denken – werkte daar een Hebreeuwse jongen. De bakker en ik droomden alletwee en hij legde die dromen uit. En zoals hij het uitlegde, is het ook gegaan. Ik kreeg gratie, maar u hebt de opperbakker laten ophangen.’ ‘Waar wachten we nog op!’ riep Farao, ‘ga die jongen halen.’ Er werd iemand naar de gevangenis gestuurd om Jozef op te halen. ‘Zo kun je niet bij Farao komen,’ zei een ambtenaar. ‘Vooral die baard is geen gezicht. Ga je scheren.’ Jozef kreeg nieuwe kleren aan. Hij voelde zich meteen een stuk beter. Toen hij in het paleis stond, zei Farao: ‘Ik heb gehoord dat jij dromen kunt uitleggen. Jij hebt aan een half woord genoeg.’ ‘God wil dat het goed met u gaat,’ zei Jozef een beetje ontwijkend. Farao knikte en stak van wal. Hij vertelde uitvoerig wat hij had gedroomd en dikte het hier en daar nog wat aan. Jozef luisterde aandachtig. ‘Farao moet weten dat de twee dromen hetzelfde betekenen. Daaraan kun je merken dat God u iets belangrijks wil vertellen. Die zeven dikke koelen en die volle aren zijn zeven jaren, waarin het heel goed gaat in Egypte. Daarna komen er zeven jaren van armoe en hongersnood. Dat zijn die magere koeien en die dunne aren.’ Farao kuchte wat en zei: ‘Zou het zoiets zijn? Nou, dan zitten we stevig in de problemen. De weg van een Farao gaat ook niet over rozen. De Nijl geeft en de Nijl neemt.’ ‘De koning kan zich erop voorbereiden,’ zei Jozef. ‘Hij kan bijvoorbeeld een wijze ambtenaar aanstellen, die ervoor zorgt dat er in de eerste zeven jaar grote voorraden worden aangelegd, die gebruikt kunnen worden in de zeven jaar van hongersnood.’ Farao keek Jozef eens aan. ‘Jij lijkt me een verstandige jongeman. Weet je wat: ik stel jou aan als Hoge Commissaris voor de Graanvoorziening. Jij mag het allemaal gaan regelen. Maar denk erom: ken je plaats. Jij bent de tweede man en ik de eerste, want jij bent natuurlijk niet zoiets als een koning. Heb je dat goed begrepen?’ Jozef knikte.

Tekstvragen

1. 
Welke twee dromen had de farao?

2. 
Welk getal speelt een belangrijke rol in die dromen?

3. 
Wie worden het eerst gevraagd door de farao om de dromen uit te leggen?

4. 
Wat zegt Jozef over de rol van God bij de uitleg van Farao’s dromen?

