Ontmoeting van de tweelingbroers

Jakob verheugde zich erop om zijn geboorteland terug te zien. 

Ook wilde hij graag weten of zijn moeder nog leefde. Maar hij was ook bang voor Esau, zijn broer! Want voor hem was hij jaren geleden weggevlucht. Esau had hem willen doodslaan! Zou Esau nog steeds wraak willen nemen? Maar Jakob had een plan!

Uit alles wat hij had, zocht hij een groot cadeau voor zijn broer Esau bij elkaar. Tweehonderd geiten, tweehonderd schapen en dertig kamelen. En ook nog koeien en paarden. Bij elk groepje dieren zette hij een knecht neer die ervoor moest zorgen.

Toen zei hij tegen al die mannen: “Jullie vertrekken eerst. Neem de dieren mee. Vertrek niet allemaal tegelijkertijd; de één een tijdje na de ander. Als mijn broer Esau jullie ziet dan moet je zeggen: “Dit is een cadeau, heer Esau, van uw broer Jakob! En hijzelf komt er ook aan, daar, achter ons”. 

Jakob dacht dat hij met die cadeaus wel indruk op Esau zou maken. Esau kon niet kwaad blijven als hij iedere keer zo’n groot cadeau kreeg. En na elke kudde zou hij min​der zin hebben om Jakob te doden. 

Jakob had twee vrouwen, Lea en Rachel. Hij maakte twee groepen kinderen: dié hoorden bij Lea, en dié bij Rachel. Met z’n allen liepen ze achter de dieren aan.

Toen hij Esau zag wilde hij een diepe buiging maken. Maar. . . Esau kwam meteen op hem af. Hij sloeg zijn armen om Jakobs schouders. De broers hadden tranen in hun ogen. Ze waren toch wel heel blij om elkaar weer te zien!

Toen Esau al die vrouwen en kinderen zag, vroeg hij. “Wie zijn dat allemaal?' Jakob zei: 'Dat zijn de kinderen die God mij heeft gegeven”.

Esau vroeg ook aan Jakob: “Wat moesten al die dieren toch, die ik onderweg tegenkwam? Wat was je van plan met al dat vee?'

Jakob zei: “Ik wil je die dieren graag cadeau geven. Op die manier hoop ik dat je niet meer kwaad op me zult zijn. Hopelijk kunnen we als broers weer goed met elkaar opschieten”.
”Dat is helemaal nergens voor nodig” zei Esau. 'Ik heb zelf genoeg van alles! Wat van jou is moet van jou blijven. Ik hoef dat niet te hebben”.

'Ik wil toch graag dat je mijn cadeau aanneemt, Esau! Dan weet ik tenminste zeker dat je niet meer kwaad op me zult zijn”.

Esau vond dat eigenlijk wel een goed idee. Daarna stelde hij voor om samen verder te reizen.

Maar Jakob had daar geen zin in. “De kinderen zijn nog veel te klein zijn voor een lange reis. En ik moet ook denken aan al die schapen die lammetjes bij zich dragen. Van een al te lange reis kunnen de schapen doodgaan! Ga jij maar vast vooruit. Ik kom dan op mijn gemak, en in mijn eigen tempo achter je aan. Ik ben allang blij dat je niet meer kwaad op me bent”

Esau ging nog diezelfde dag terug naar zijn woonplaats. Maar Jakob trok naar het gebied waar hij als kind had gewoond en waar hij zo graag naar terug wilde.

