Groep 4
tekstfragment bij ballade 4A en 4B 


Potifar was Jozef niet vergeten. Dat kon Jozef merken op de dag dat er twee bijzondere gevangenen werden binnengebracht: het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers, mensen op wie Farao helemaal moest kunnen vertrouwen. Zij zorgden ervoor dat Farao steeds het beste eten en drinken kreeg voorgezet en dat er absoluut geen gif in kon zitten. Dat Farao die twee hoge hovelingen in de cel liet gooien, betekende dat hij niet meer van hen op aan kon. Ook in de gevangenis zijn rangen en standen en daarom regelde Potifar dat Jozef die twee zou bedienen. Jozef was een jongeman met wie hij voor de dag kon komen en die deed wat hij zei. Als één van de twee hovelingen later weer vrij zou zijn en een klacht over de behandeling in de gevangenis zou indienen, kon hij last krijgen. Een gevangenis is geen hotel, maar toch... Jozef vond het mooi werk om de opperschenker en opperbakker te bedienen. Zo hoorde hij nog eens wat over het leven aan het koninklijke hof. Toen hij op een morgen de gordijnen opentrok, merkte hij dat er wat aan de hand was. ‘Wat ziet u er moe uit en wat kijkt u somber!’ zei Jozef bezorgd. ‘Ik heb slecht geslapen en zo raar gedroomd,’ antwoordde de schenker. ‘Ik ook,’ zei de bakker, ‘ik had een echte nachtmerrie.’ ‘Ik droomde vroeger ook vaak,’ antwoordde Jozef vriendelijk. ‘Mijn vader had er ook veel mee te maken, hij zei altijd: “het zit in de familie”.’ ‘Ik droom anders nooit,’ zei de schenker. ‘Maar het maakt je onrustig en je komt er niet achter wat het betekent.’ ‘Volgens mijn vader hebben dromen met God te maken,’ zei Jozef, ‘God vertelt je iets in een droom.’ ‘Maar wat dan?’ vroeg de schenker. ‘Ik droomde dat ik weer aan het hof van de koning werkte. Ik zag een druivenplant met drie ranken: in een ommezien zaten er bladeren aan en zelfs bloesem – die zie je anders nooit – en prachtige rijpe druiven. Ik nam die druiven en perste ze, schonk de beker van Farao vol met het sap en gaf die aan Farao.’ Jozef knikte. ‘Ik denk er dit van. De drie ranken zijn drie dagen. In drie dagen zal Farao u weer net zo hoog maken als vroeger. U krijgt uw oude rang weer terug.’ ‘Zou je denken?’ vroeg de schenker een beetje opgebeurd. ‘Dromen zijn een zaak van God, niet van mensen,’ zei Jozef. ‘Maar als het zo uitkomt, wilt u dan later aan mij denken? Misschien kunt u bij Farao per ongeluk een keer laten vallen dat ik hier onschuldig in de gevangenis zit.’ De bakker had al die tijd zitten luisteren en inmiddels moed gevat. ‘Nu ik,’ zei hij ongeduldig. ‘Ik droomde ook. Ik was ook aan het werk voor Farao en op mijn hoofd had ik drie manden met gebak. In de bovenste korf zat het lekkerste van alles: het speciale gebak voor Farao. Toen kwamen er vogels en die pikten uit die bovenste mand.’ Jozef keek de bakker ernstig aan. ‘Drie manden is duidelijk,’ zei hij, ‘dat zijn weer drie dagen. En manden hoog op uw hoofd betekent, dat ook u hoog gemaakt wordt. Niet als bakker, maar aan een paal. En die vogels zullen niet alleen uw gebak opeten, maar uw vlees van u af pikken.’ De bakker werd er stil van. ‘Wat moet Farao zonder bakker, zonder brood?’ vroeg hij zich af. ‘Daar zorgt God voor,’ antwoordde Jozef. Op de derde dag vierde Farao zijn verjaardag. Hij liet er een feestelijke partij van maken en om te laten zien dat hij niet de slechtste was, zei hij: ‘Meestal krijgen mensen cadeautjes op hun verjaardag, maar ik geef er eentje weg. Mag ik u voorstellen: hier is de opperschenker weer. Ik heb hem gratie verleend.’ De schenker kwam binnen en boog voor Farao. ‘En als u nog wat te kijken wilt hebben: buiten heb ik de opperbakker laten ophangen. Zo doe ik dat, als ik niet van u op aan kan.’ Iedereen knikte eerbiedig en was onder de indruk. De schenker goot heel plechtig wijn in de beker van Farao. Hij wilde het liefst zijn tijd in de gevangenis vergeten. Ook aan Jozef wilde hij niet denken. Hij probeerde hem uit zijn hoofd te zetten. 

Tekstvragen

1. 
Welke taak had Jozef in de gevangenis?

2. 
Welke droom had de bakker? En de schenker?

3. 
Wat voorspelt Jozef als hij de beide dromen uitlegt?

4. 
Waarom komt Jozef niet gelijk vrij?

